


‘N BEETJE

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,

maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe

Vol verdriet en ongeloof is zeer onverwacht uit ons midden genomen
onze lieve papa, opa, broer, en grote vriend
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U bent van harte welkom om van Leen afscheid te nemen
zaterdag 12-4-2025 in de Biesboschzaal te Essenhof Dordrecht.
Wij vragen u een bloem mee te nemen die naar uw mening
paste bij Leen. Graag om 11:45 aanwezig zijn en een erehaag vormen
op de parkeerplaats voor de Essenhof, om daarna het afscheid bij
te wonen. Na de plechtigheid bent u uitgenodigd bij Sporting Delta
Gravensingel 118 te Dordrecht voor een hapje en een drankje.



